Dankdienst voor het leven

voorafgaand aan de begrafenis van

Dit van der Vaart-Verweij

op donderdag 16 mei om 13.00 uur

in de Hervormde Kerk te Wilnis

Voorganger: Ds. E. van Rooijen
Organist: Liesbeth Nap



Inleidend orgelspel
Verzoek om te gaan staan

Tijdens het binnendragen klinkt:
Abba, Vader, U alleen (weerklank lied 419)

Welkom
Gedicht

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm43:3en 4

Zend, HEER, Uw licht en waarheid neder,
En breng mij, door dien glans geleid,

Tot Uw gewijde tente weder;

Dan klimt mijn bange ziel gereder

Ten berge van Uw heiligheid,

Daar mij Uw gunst verbeidt.

Dan ga ik op tot Gods altaren,

Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt’,

Mij eindeloos verheugt.

Gebed



Bijbellezing: Ruth 1: 14 — 19A

14. Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar
schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast.

15. Daarop zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk
en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna.

16. Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en
terug te gaan bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan,
en waar u overnacht zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw
God mijn God.

17. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De
Heere mag z6 en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal
scheiding maken tussen mij en u.

18. Toen zij zag dat zij zich vast voorgenomen had met haar mee te
gaan, hield zij op tot haar te spreken.

19. Zo gingen zij samen verder, tot zij in Bethlehem kwamen.

Zingen: Psalm 89:1

k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheén;
Uw waarheid t' allen tijd vermelden door mijn reén.
Ik weet, hoe 't vast gebouw van Uwe gunstbewijzen,
Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;
Zo min de hemel ooit uit zijnen stand zal wijken,

Zo min zal Uwe trouw ooit wank'len of bezwijken.

Meditatie

Zingen: Weerklank lied 615

’t Stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God.

Want in Zijn hand ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet: Hij is mij steeds nabij!

Dankgebed
Zingen: Ik zal er zijn (sela)



Hoe wonderlijk mooi is Uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn’".

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.

Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.

dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is Uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘lk zal er zijn”.

O Naam aller namen, aan U alle eer.

Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen

Tijdens het uitdragen klinkt:
U zij de glorie (Weerklank lied 183)



